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Thema: Woord dat mens werd 

 

 

 

Wit 

Wit is de kleur van vreugde en nieuw leven 

van sprankelend water, het Licht  

als een stralende dageraad 

 

 

 

 

Voorganger: ds. G. W. van Vliet 

Organist: mevr. Willy Misker 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

VOORBEREIDING 

 

Woord van welkom, mededelingen 

 

Aansteken van de Kerstkaars 

 

De kaars van Kerst, die mag nu aan 

Laat ieder zien en horen: 

een grote ster is opgegaan 

de Koning is geboren! 

 

Intochtslied: 476: 1, 2 en 3  Nu zijt wellekome 

 

Nu zijt wellekome, 

Jesu, lieve Heer, 

Gij komt van alzo hoge, 

van alzo veer. 

Nu zijt wellekome 

van de hoge hemel neer. 

Hier al op dit aardrijk 

zijt Gij gezien nooit meer. 

Kyrieleis. 

 

Christe Kyrieleison, laat ons zingen blij, 

daarmeed’ ook onze leisen beginnen vrij. 

Jezus is geboren op de heilige kerstnacht 

van een maged reine, die hoog moet zijn geacht. 

Kyrieleis. 

 

Herders op den velde hoorden een nieuw lied, 

dat Jezus was geboren, zij wisten ’t niet. 

‘Gaat aan gene straten en gij zult Hem vinden klaar. 

Bet’lem is de stede, daar is ’t geschied voorwaar.’ 

Kyrieleis. 

 



 

Bemoediging en groet 

 

Aanvangswoorden - liturgische bloemschikking 

 

Gebed om ontferming – Lied: 463:1, 2, 3 en 6  Licht in onze ogen 

 

Licht in onze ogen, 

redder uit de nacht, 

geldt uw mededogen 

nog wie U verwacht? 

 

Als der mensen trooster 

roepen wij U aan: 

noem de namelozen 

met een nieuwe naam! 

 

Herder, wil behoeden, 

wie in ’t duister valt. 

Keer hun lot ten goede, 

licht dat stralen zal! 

 

Kyrie eleison, 

dat Gij u erbarmt, 

onze kille koude 

met uw licht verwarmt! 

 

DIENST VAN HET WOORD 

 

Gebed voor de opening van het Woord 

 

Schriftlezing OT: Jes. 52:7-10 

 

 

 

 



 

Lied: 487:1 en 2  Eer zij God in onze dagen 

 

Eer zij God in onze dagen, 

eer zij God in deze tijd. 

Mensen van het welbehagen, 

roept op aarde vrede uit. 

Gloria 

in excelsis Deo. 

Gloria 

in excelsis Deo. 

 

 

Eer zij God die onze Vader 

en die onze koning is. 

Eer zij God die op de aarde 

naar ons toe gekomen is. 

Gloria in excelsis Deo. 

 

Schriftlezing NT: Joh. 1:1-14 

 

Lied: 494:1 en 2  Vanwaar zijt Gij gekomen  

 

Vanwaar zijt Gij gekomen, 

wij wisten niets van U. 
In onze stoutste dromen 

was God nooit hier en nu. 
Een nieuwe God zijt Gij 

die onder ons wilt wonen, 

zo ver weg, zo dichtbij. 

 

Gij zijt ons doorgegeven 
een naam, een oud verhaal 

uw woorden uitgeschreven 

in iedere mensentaal. 

Ons eigen levenslot 

met uw geluk verweven, 
zo zijt Gij onze God. 



 

Overdenking 

 

Luisterlied: In the Bleak Midwinter  https://youtu.be/W1QM6zm5_yc  

 

GEBEDEN EN GAVEN 

 

Gebeden – Stilte – Onze Vader 

 

Collecte:   1. Diaconie 

  2. Pastoraat en Eredienst 

 

Slotlied: 481:1, 2 en 3  Hoor, de engelen zingen de eer 

 

Hoor, de engelen zingen de eer 

van de nieuw geboren Heer! 

Vrede op aarde, ’t is vervuld: 

God verzoent der mensen schuld. 

Voeg u, volken, in het koor, 

dat weerklinkt de hemel door, 

zing met algemene stem 

voor het kind van Betlehem! 

Hoor, de engelen zingen de eer 

van de nieuwgeboren Heer! 

 

Hij, die heerst op ’s hemels troon, 

Here Christus, Vaders Zoon, 

wordt geboren uit een maagd 

op de tijd die God behaagt. 

Zonne der gerechtigheid, 

woord dat vlees geworden zijt, 

tussen alle mensen in 

in het menselijk gezin. 

Hoor, de engelen zingen de eer 

van de nieuwgeboren Heer! 

 

https://youtu.be/W1QM6zm5_yc


 

Lof aan U die eeuwig leeft 

en op aarde vrede geeft, 

Gij die ons geworden zijt 

taal en teken in de tijd, 

al uw glorie legt Gij af 

ons tot redding uit het graf, 

dat wij ongerept en rein 

nieuwgeboren zouden zijn. 

Hoor, de engelen zingen de eer 

van de nieuwgeboren Heer! 

 

WEGZENDING EN ZEGEN 

 

Zending en Zegen  

 

Amen –  484:1, 2 en 3  Go, tell it on the mountain 

 

Refrein 

Go, tell it on the mountain, 

over the hills and everywhere; 

go, tell it on the mountain 

that Jesus Christ is born. 

 

While shepherds kept their watching 

o’er silent flocks by night, 

behold, throughout the heavens 

there shone a holy light. 

Refrein 

 

The shepherds feared and trembled 

when lo! above the earth, 

rang out the angel chorus 

that hailed our Saviour’s birth! 

Refrein 

 

 



 

Down in a lonely manger 

the humble Christ was born, 

and God sent our salvation 

that blessed Christmas morn. 

Refrein 

 

Go, tell it on the mountain, 

over the hills and everywhere; 

go, tell it on the mountain 

that Jesus Christ is born. 
 

Orgelspel 

 

Uitgangscollecte: Onderhoud gebouwen  

 
 

 
Na de dienst is er gelegenheid om koffie te drinken in de lokalen achter de kerk 


